
’t Is hier reuzenfijn! 
 

 

 

Zie je die mooie wolken, zie je die lieve maan? 

Zie je de zon in de lucht? 

Hoor je de kikkers kwaken, hoor je de haan die kraait? 

Hoor je de vogels in de boom ? 

 

 

‘k Kijk om me heen en lach 

blij dat ik leven mag. 

Lieve Heer ‘k wil dankbaar zijn, 

want het is hier reuzenfijn. 

 

 

Ruik je ’t gemaaide gras? Ruik je die bloemengeur? 

Ruik je de kruiden in het bos? 

Hou je van toffe knuffels? Houd je van een lief woord? 

Hou je van vrienden om je heen ? 

 

 


